
In de week gelegd 12-26, 22-03-2026,  Model  
Ezechiël 37,12-14; Romeinen 8, 8-11; Johannes 11, 1-45  

 

Een verziekte samenleving, zo ziet volgens de Iraanse Farnoush Hamidian haar 
land eruit (Tel. 13-03-2026). Te westers gekleed werd zij als kind door  de beruchte 
zedenpolitie van de ayatollahs verkracht. Toen zij de kans kreeg, week zij uit naar 
Hamburg waar zij  werk in de mode vond en topmodel werd voor bladen als 
Vogue en Glamour. Nu  is zij rolmodel voor ieder die zich verzet tegen onrecht in 
Iran en elders. Zij mobiliseert heel de wereld om op te staan tegen onrecht.   

  
In de profeet Ezechiël vindt Farnoush een bondgenoot! Ezechiël en zijn landgenoten 
leefden als ballingen in Babylon. De Heer gaf hem voor het volk de boodschap mee dat 
Hij hen terug zal voeren naar Israël: Ik open uw graven, schenk u mijn geest en laat u  
wonen op uw eigen grond. Niet wégvallen, maar ópstaan en opengaan voor Gods Geest, 
klinkt Ezechiël bemoedigend. Want God gaat ons voor op een weg naar leven in vrijheid.  
 
Eeuwen later schrijft Paulus aan de christenen in Rome dat wij God behagen wanneer 
wij Zijn Geest de ruimte geven in ons leven. Hij maant ons: leef niet volgens het ‘vlees’, 
wees niet enkel op de materie gericht, maar leef volgens de Geest die Christus bezielde. 
Dat is de Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, ‘motor’ van Gods gerechtigheid. 
Die Geest wil ook in ons wonen om mét ons wegen van vrijheid en leven te gaan. Door 
ons tekort (onze ‘zonde’) blijft ons lichaam sterfelijk, maar Christus zal het doen opstaan 
door zijn Geest.     
 
In het evangelie staat Lazarus daar vandaag model voor. Dit begint met de 
zin: ‘Er was iemand ziek’. Dat lot treft Lazarus, goede vriend van Jezus. Zijn 
zussen Maria en Martha sturen Jezus bericht. Die reageert daar 
opmerkelijk op, hij zegt dat de ziekte van Lazarus niet tot de dood voert, 
maar Gods glorie zal openbaren. Wanneer Jezus vervolgens in Betanië  
aankomt, blijkt Lazarus gestorven. Bij het graf gekomen, huilt Jezus bittere 
tranen. Hij laat de steen weghalen en roept: ’Lazarus, kom naar buiten!’ 
Gekleed in zijn lijkwade komt de gestorvene naar buiten. Zo geeft Jezus 
ons vandaag een voorsmaak van de glorie, die God voor al zijn kinderen 
beoogt. ‘Gods glorie is de levende mens’, zegt later de kerkvader Irenaeus.  
Jezus geeft ons daar in Lazarus het krachtige model van!  
 
 
 
 


